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ffiGelukkige mensen?”

Het recht op zelfmedicatie en de gelukkige mensen op
Cannabis Bevrijdingsdag

Dankzij de komst van Dries van Agt haalde Canna-
bis Bevrijdingsdag dit jaar de voorpagina van Het
Parool. De verslaggever interviewde de voormalig
minister president in het Flevopark: fAls u zo om
zich heen kijkt, vind u het dan een aanlokkelijk idee

dat er méér cannabis wordt gebruikt?' Van Agt:
'Hoe meer gelukkige mensen ik omm me heen zie,
hoe gelukkiger ik er zelf van word. En als dat door
cannabis wordt veroorzaakt, zeg ik: gaat uw gang,

vrienden. Gaat uw gang.'

Het is een hele opgave om in Neder-
land de media te halen met iets po-
sitiefs over cannabis. Dat geldt niet
alleen voor de evenementen en activi-
teiten van het VOC, maar bijvoorbeeld
ook voor de ontdekking dat cannabis
de hersenen tegen Alzheimer kan
beschermen. Het toonaangevende
tijdschrift Nature publiceerde er uit-
gebreid over, maar de Nederlandse
media zwegen als het graf. Terwijl
zo'n beetje elke opgerolde kwekerij
de krant haalt. Daarom zijn we zo blij
met artikelen als die in Het Parool. En
met de fotoreportage van VICE Ne-

derland, die werd overgenomen door
een groot aantal Europese edities en
zelfs door de algemene site VICE.com,
die miljoenen bezoekers heeft. In het
Eindhovens Dagblad bewees colum-
niste Anita Vliegenberg dat het echt
wel mogelijk is: een stukje zonder fou-
ten, dat uitlegt waar het probleem zit
en waar het om draait op Cannabis
Bevrijdingsdag. Lees even mee:

Legaliseren
‘Geen hoosbuien, maar een lekker
zonnetje zondag in het Amsterdamse

Agenda

Maandelijkse openbare
VOC vergadering
Zie www.voc-nederland.org/agenda

13 augustus

Reggae Sundance Festival, Win-
telre. Het VOC heeft een kraam
op het grootste openlucht reggae
festival van Nederland. Meer info
www.reaggesundance.nl

13 augustus

Hanfparade, Berlijn. Twintigste
editie met als motto ‘Legalisation
is in the air’. Stichting Legalize!
organiseert een busreis met
verblijf vanuit Amsterdam, mail
has@legalize.net

Dries van Agt



Doede de Jong

ke

Flevopark op het meest relaxte festi-
val dat ik ken: Cannabis Bevrijdings-
dag, georganiseerd door het VOC
(Verbond voor Opheffing van het Can-
nabisverbod). Motto van deze achtste
keer: thuisteelt vrij, achterdeur open.
Zondag startte ook de campagne 'De
staat regelt het niet, kweek je eigen
wiet. Na veertig jaar is de politiek
er nog steeds niet in geslaagd om
cannabisteelt fatsoenlijk te regelen.
Daarom kreeg iedereen een zakje
met twee zaadjes om zelf te kweken.
Veertig jaar gedoogbeleid, nota bene
door de toenmalige CDA-minister van
Justitie Dries van Agt in 1976 vastge-
legd in de nieuwe Opiumwet. “En gedo-
gen was het maximale dat we konden
bereiken”, lichtte hij toe in het debat
dat midden op het terrein in een tent
werd gehouden. Ongelooflijk! Een CDA-
man die linkser is dan de 'linkse' PvdA
nu. “De enige die beter worden van de
War on Drugs zijn de criminelen.”

Hennepjacht

‘De politie steekt 77 procent van haar
tijld in de hennepjacht. Als gebruik en
eigen wietteelt legaal worden, kan de
politie zich met echte criminaliteit be-
zighouden. Zaak is om internationale
verdragen te veranderen. En nu de
legalisering van softdrugs in Canada
en in staten van Amerika een feit is,
gaat het steeds meer de goede kant
op. Daarom wordt er nog steeds
raar naar cannabis gekeken, kunnen
mensen maar beter niets hierover op
Facebook zetten en mag een docent
niet spreken op dit 'protestival’, want
de school wil hier niets mee te maken

hebben. Ach, er moet nog veel gebeu-
ren, maar legaliseren is een eerste
stap. Als het uit de criminele sfeer
verdwijnt, dan zien mensen dat canna-
bis helemaal niet eng en slecht is. Kijk
naar alcohol. Helemaal geaccepteerd,
terwijl het gevaarlijker is dan wiet. Er
zal volgend jaar zeker weer een Can-
nabis Bevrijdingsdag zijn. Met een
grote markt waar de veelzijdigheid van
hennep getoond wordt. \Waar geen
drugs verkocht worden. En geen alco-
hol. One love!

Recht op
zelfmedicatie

Een tweede tekst die we Highlife le-
zers niet willen onthouden is geschre-
ven door Doede de Jong, 's lands be-
kendste wietkweker en VOC'er van het
eerste uur. Het is een reactie op een
reportage in de Leeuwarder Courant
over een vrouw die dankzij wietalie vrij-
wel kankervrij is: ‘Ik las in de Leeuwar-
der Courant van afgelopen zaterdag
het artikel van Monigque Posthumus
en de baat die zj heeft bij wietolie.
Fantastisch! In tegenstelling tot het
negatieve commentaar van Thomas
van Dorio, farmacoloog en bestuurslid
van de Vereniging tegen Kwakzalverij,
tonen veel praktikgevallen aan dat
hennep hoogstwaarschijnlijk het rijk-
ste geneeskrachtige kruid op aarde
is. Het is met recht een goddelijk ge-
schenk. Tot het verbod in 1937 zat
in dertig tot veertig procent van de
medicijnen cannabis. Vanaf dat mo-
ment begonnen de autoriteiten syste-
matisch cannabis, middels demonise-
ring en criminalisering, in diskrediet
te brengen. In Nederland werd al in
1928 op 5 mei de Opiumwet aange-
nomen en werden hasjiesj en wiet on-
der politieke en farmaceutische druk
onder deze wet geschoven.’

Wietolie

‘Hennep is hun grote concurrent. Op-
heffing van het respectloze, contra-
productieve verbod zal de farmaceu-
tische industrie veel inkomsten doen
derven. Aan de andere kant zal het
veel onnodige onkosten in de zorg
besparen en worden mensen niet ge-
dwongen ongewenste medicatie tot
zich te hoeven nemen. Daar komt nog
bij dat wietolie in tegenstelling tot veel
reguliere medicijnen geen schadelijke
bijwerkingen heeft. Als VOC-medewer-

ker heb ik geregeld contact met medi-
cinale consumenten en ik vind het dan
altijd weer verbluffend om te consta-
teren, hoe mensen baat hebben bijj
deze geweldige plant. De Amerikaan-
se regering heeft kort geleden er- en
onderkend dat cannabis minimaal een
remmende werking heeft tegen kan-
ker. Ook kan het helpen bij artrose,
artritis, Asperger, ADHD, borderline,
Crohn, depressie, slapeloosheid, Par-
kinson, chronische pijn, glaucoom,
migraine, multiple scelerose, OCPS,
reuma, spastische darmen, schizofre-
nie, spierspasmen, trauma, misselijk-
heid, kanker, fybromyalgie, wratten en
diabetes. Palliatief zou het ook aange-
wend kunnen worden.’

Zelfmedicatie

Het moet dus voor iedere Nederlan-
der mogelijk zijn om hennep voor zijn
of haar welzijn in de tuin te kweken,
want het is immoreel dat medicinale
gebruikers hun ‘constitutionele recht,
het recht op zelfmedicatie’ wordt ont-
zegd. Je kan dan met verschillende
soorten experimenteren en van je
eigen planten wietolie maken (info op
internet). Uit het rapport, ‘Internatio-
naal recht en cannabis II' van Hoogle-
raar strafrecht Piet Hein van Kempen
blijkt dat nationale overheden canna-
bisbeleid mogen reguleren om aan de
verplichtingen van ‘mensenrechten-
verdragen’ te voldoen. Bespaart veel
geld en levert daarnaast veel geld op
en dit alles in het belang van de sa-
menleving. Dus niet langer gedraald,
hef op dat vermaledijde, criminaliteit
stimulerende verbod!

Doede J. de Jong
Biologische wietkweker, Appelscha

Over het VOC

Het Verbond voor Opheffing van het
Cannabisverbod (VOC) is een onaf-
hankelijke, niet-commerciéle stich-
ting, die sinds 2009 stridt voor
fatsoenlijk cannabisbeleid inclusief
het recht op thuisteelt. Ons doel is
opheffing van het verbod op canna-
bis. Meer informatie:
www.voc-nederland.org

Twitter: @uocnederland




